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Van de redactie 

Al 800 jaar is de Dorpskerk een herkenbaar mid-

delpunt van Haren en al heel lang een thuis voor 

de Hervormde Gemeente Haren-Onnen. Maar ook 

vele anderen vinden er ruimte om te vieren of te 

rouwen, een kaarsje aan te steken of tot rust te ko-

men. Ook zijn er concerten, lezingen en tentoon-

stellingen en komt Sint-Nicolaas er jaarlijks op be-

zoek.  

 

Niet alleen het kerkgebouw jubileert, ook vieren we 

het 250-jarig bestaan van het Hinsz-orgel.  

Redenen genoeg om deze bijzondere jubilea niet 

ongemerkt voorbij te laten gaan. Vanaf december 

2020 is een kleine redactie onder leiding van Hein 

Bloemink actief geweest om dit blad van inhoud te 

voorzien. Naast de historie van de kerk vertellen 

gebruikers, waaronder Sinterklaas, hun verhaal. 

Het jubileum wordt gevierd in samenwerking met 

alle Harense kerken, in dit blad presenteren zij 

zich. 

 

De artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven, 

auteurs hebben de vrijheid gekregen om hun eigen 

verhaal te schrijven. Het heeft een rijke verzame-

ling van zeer diverse artikelen en gezichtspunten 

opgeleverd.  

De Dorpskerk wordt ook Nicolaas- of Nicolai-kerk 

genoemd. In dit magazine staat de naam Dorps-

kerk voor al deze namen. 

 

Alle 26 schrijvers die vrijwillig een bijdrage hebben 

geleverd worden hartelijk bedankt. Ook zijn we veel 

dank verschuldigd aan de vrijwilligers die het blad 

huis-aan-huis in de voormalige gemeente Haren 

hebben bezorgd. 

Tot slot willen we de sponsoren bedanken - in de 

eerste plaats wethouder Philip Broeksma van de 

Gemeente Groningen - die het drukken van dit blad 

mogelijk hebben gemaakt.  

 

De redactie wenst u veel leesplezier, 

 

Hein Bloemink 

Roelof Rabbers 

Rolf van der Woude 



 3 September 2021 

 

Voorwoord 

Al acht eeuwen lang is de Dorpskerk het middelpunt van Haren. Inwoners en bezoe-

kers komen er om de deels romaanse, deels romanogotische kerk te bewonderen; 

om hun geloof te belijden; of voor kunst, cultuur, wetenschap en zelfs folklore. Het is 

een godshuis en een huiskamer ineen, waarbij de kerk de dorpse maat van Haren 

markeert. 

Een gebouw dat zo oud is, heeft veel te vertellen. Zo zijn er even vaak afgebrande als 

opnieuw opgebouwde torens net als andere verbouwingen en toevoegingen, zoals de 

preekstoel en het orgel. Er liggen grafzerken van vijf eeuwen oud onder de kansel. 

Ingesneden familiewapens in een herenbank herinneren waarschijnlijk aan het huwe-

lijk van mijn verre voorganger Scato Gockinga, in 1706. 

Er gaan ook verhalen rond over de kerk waarvan niet duidelijk is of ze waar zijn, maar 

die het verdienen om verteld te worden. Zo wil de overlevering dat Bommen Berend 

de kerktoren gebruikte als uitkijkpost bij de belegering van Groningen in 1672. Men 

zegt dat de Groningers hem toen een bord met zuurkool uit de handen hebben ge-

schoten en dat dat de reden is dat zuurkool met spek in Haren nog steeds óoorlogô 

genoemd wordt.  

In deze glossy zult u lezen waarom de kerk voor veel Harenaars (en anderen) zoôn 

belangrijke rol speelt en welke herinneringen en verhalen de kerk bij hen naar boven 

brengt. Voor jong en oud van alle gezindten blijkt de Dorpskerk een plek die het 

waard is om te bezoeken en te behouden.  

 

Koen Schuiling 

 

Burgemeester 
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De kerk in het midden 

óLaat de kerk in het midden staanô, 

zeggen we wel eens tegen iemand. 

Daarmee bedoelen we dat diegene 

de zaak niet op de spits moet drij-

ven. Er moet ruimte blijven voor 

andere meningen. Ook in de kerk. 

Die is er voor iedereen. In andere 

talen heet het: óLaat de kerk in het 

dorp staanô. Erg wetenschappelijk 

is het waarschijnlijk niet, maar een 

dorp zonder een kerk in het mid-

den is geen dorp. En Haren heeft 

die Dorpskerk al achthonderd jaar. 

Al v··r die tijd was de plaats waar 

nu de Dorpskerk staat vermoedelijk 

een heilige plek. 

 

De Dorpskerk was er oorspronke-

lijk voor iedereen. In de tijd voor de 

Reformatie had deze St. Nicolaas-

kerk geen mededingers in het ge-

loof. Haren zal ongetwijfeld herber-

gen en tapperijen hebben gekend. 

Maar daar was voornamelijk het 

mannelijke deel van de bevolking 

te vinden. De kerk was er voor ie-

dereen: oud en jong, man en 

vrouw, van hoog tot laag.  

In die tijd geloofde heel het dorp in 

God en wat er in de Bijbel stond. 

Iedereen ging naar de katholieke 

kerk, want katholiek betekent in 

heel gewoon Nederlands 

óalgemeenô. Een kerk voor ieder-

een ï hoeveel duizenden mensen 

hebben de kerk in al die jaren al 

wel niet bezocht. Waar waren ze 

naar op zoek? Velen zochten 

troost ï en vonden die hopelijk ï in 

de woorden van het Evangelie, de 

verhalen over het leven en sterven 

van Jezus Christus, zoals die ver-

beeld werden in de rituelen, de 

psalmen en liederen die werden 

gezongen en het orgelspel.  

De eerste stap in de Dorpskerk 

maakte iedereen als baby. Alle kin-

deren werden nu eenmaal ge-

doopt. Dan sprenkelde de priester 

wat water op het hoofdje van het 

kind en zegende die. Dan hoorde 

je bij de kerk.  

 

Het was vanzelfsprekend dat de 

ouders hun kinderen meenamen 

naar de kerkelijke vieringen. Elke 

dag werd er de mis opgedragen en 

ôs zondags was er de uitgebreide 

hoogmis. Op latere leeftijd leerde 

ieder kind de belangrijkste zaken 

van het christendom. Belangrijke 

teksten zoals De Tien Geboden en 

Het Onze Vader kende bijna ieder-

een uit het hoofd. Kinderen van 

een jaar of tien deden hun commu-

nie en kregen het vormsel. Dan 

was je om zo te zeggen óvolleerdô 

kerklid. 

 

Trouwen deed iedereen in de 

Dorpskerk. Vele op hun mooist uit-

gedoste jongelieden, hebben in de 

Nicolaaskerk het jawoord gezegd.  

Anders dan nu, was de kerk alle 

dagen open voor de gelovigen. 

Dorpsgenoten konden er bidden of 

mediteren. Voor wie meende een 

zonde te hebben begaan, stond de 

priester, kapelaan of andere gees-

telijke klaar. In de biechtstoel, zo-

dat niemand anders er weet van 

had, deed iemand dan zijn biecht. 

De geestelijke mocht dan de zon-

daar vergeven, al moest die wel 

boete doen. 

 

De meeste Harenaars gingen re-

gelmatig naar de kerk en zeker met 

Een kerk voor iedereen  

In grote sprongen door de geschiedenis van 

onze Dorpskerk 

 

Door Rolf van der Woude 


